
Bestuiven 
 

Weet je nog die ene keer  

toen we samenkwamen in een door code oranje geteisterd land 

we stapten terug in de Romeinse tijd 

om met onze ogen dicht onze blik vooruit te werpen 

naar onze toekomstige families 

naar onze toekomstige bloemenbermen 

naar ons toekomstige zelf 
 

We vertelden elkaar de vreemdste verhalen, weet je nog 

over bomen bevruchten met wattenstaafjes 

over miljarden klimaatverlies 

over de tirannie van de klok 

de mensen die daar in de zaal zaten 

moesten zich in ons leren verplaatsen 

kregen tranen in hun ogen wanneer ze aan ons dachten 

voelden klimaatrouw, verdriet, zeiden sorry 

sorry tegen ons, hier, al die generaties vooruit 
 

Ze mochten hun favoriete bestuiver noemen, kozen voor 

tuinhommel zijdebij zweefvlieg 

ze legden elkaar uit dat bijen de perfecte netwerkdenkers zijn 

dat je eigen eitjes in andermans nest leggen geen koekoeksjongen  

maar nieuwe ideeën voortbrengt 
 

Ze spraken zich uit tegen beewashing en voor hippe hotels 

roemden de impact van de imker en pleitten voor impopulaire populaties 

zochten vruchtbare bodems voor hun gedachten 

riepen tegen elkaar: begin begin begin 
 

Ze wisten niet dat we meekeken, vanaf hier 

vanuit die toekomst die zij alleen met hun ogen gesloten 

zittend in een strandstoeltje met een koptelefoon op hun hoofd 

in schimmen voor zich konden zien 

we zagen hun hittestress 

we voelden de tirannie van hun klok 

we bewonderden hun kathedraaldenken: 

hun wens om meer te zijn dan een architect van het verleden 

een generatie die de eigen jaren overstijgt 
 

We bewonderden hun nederigheid 

we wilden ze aantikken, daar in het atrium, op de buitenplaats, in de caravan 

dank voor de mozaïeklandschappen, wilden we zeggen 

dank voor de burchten, de hotspots, de tunnels, de bermen 

dank voor de bed and breakfasts 

dank voor de honeyway 
 

Maar ze waren te druk met workshops 

ze waren bezig met onze  

nectarvoorraad aanvliegroute bestaanszekerheid 

en dus wachtten we 

buiten, in de storm 

op hun aandacht 

totdat ze ons  

op weg naar huis al 

hoorden fluisteren 
 

Jullie zijn de voorvliegers 

jullie zijn de kruisbestuivers 

jullie zijn de nectar 
 

Jullie zijn 

onze adem 
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